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Protestantse  Gemeente  De  Open  Hof  
  

Orde  van  dienst  zondag  19  mei  2019  
  

‘Gij  zijt  toch  zelf  de  ziel  van  mijn  gebeden’  
  

Voorganger:  ds.  Lyonne  Verschoor-Schuijer  
Muziek:  dhr.  Leo  Lommers  

========================================================  
Welkom  door  de  ouderling  van  dienst  
  

Een  kind  steekt  de  kaarsen  aan.    

  
  
O:     Onze  hulp  is  de  Naam  van  de  Heer  
A:     DIE  HEMEL  EN  AARDE  GEMAAKT  HEEFT.  
O:     De  Heer  is  trouw  aan  wie  hem  vrezen,  
   van  eeuwigheid  tot  eeuwigheid.  (Ps  103:17)  
  

Lied  221:  Zo  vriendelijk  en  veilig  als  het  licht.        (staande)    
221:1   Zo  vriendelijk  en  veilig  als  het  licht,  

zo  als  een  mantel  om  mij  heen  geslagen,  
zo  is  mijn  God,  ik  zoek  zijn  aangezicht,  
ik  roep  zijn  naam,  bestorm  Hem  met  mijn  vragen,  
dat  Hij  mij  maakt,  dat  Hij  mijn  wezen  richt.  
Wil  mij  behoeden  en  op  handen  dragen.  

  

221:2   Want  waar  ben  ik,  als  Gij  niet  wijd  en  zijd  
waakt  over  mij  en  over  al  mijn  gangen.  
Wie  zou  ik  worden,  waart  Gij  niet  bereid  
om,  als  ik  val,  mij  telkens  op  te  vangen.  
Ik  leef  niet  echt,  als  Gij  niet  met  mij  zijt.  
Ik  moet  in  lief  en  leed  naar  U  verlangen.  

  

221:3   Spreek  Gij  het  woord  dat  mij  vertroosting  geeft,  
dat  mij  bevrijdt  en  opneemt  in  uw  vrede.  
Ontsteek  die  vreugde  die  geen  einde  heeft,  
wil  alle  liefde  aan  uw  mens  besteden.  
Wees  Gij  vandaag  mijn  brood,  zowaar  Gij  leeft  –  
Gij  zijt  toch  zelf  de  ziel  van  mijn  gebeden.  
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Groet     
V:   De  Heer  zij  met  u.     
A:   OOK  MET  U  ZIJ  DE  HEER.      (we  gaan  zitten)  

  

Gebed  
  

Lied  885:  Groot  is  uw  trouw,  o  Heer.  
885:1   Groot  is  uw  trouw,  o  Heer,  mijn  God  en  Vader.  

Er  is  geen  schaduw  van  omkeer  bij  U.  
Ben  ik  ontrouw,  Gij  blijft  immer  dezelfde,  
die  Gij  steeds  waart;;  dat  bewijst  Gij  ook  nu.  
Groot  is  uw  trouw  o  Heer,  groot  is  uw  trouw  o  Heer,  
iedere  morgen  aan  mij  weer  betoond.  
Al  wat  ik  nodig  had,  hebt  Gij  gegeven.  
Groot  is  uw  trouw,  o  Heer,  aan  mij  betoond.  

  

885:2   Gij  geeft  ons  vrede,  vergeving  van  zonden,  
en  uw  nabijheid,  die  sterkt  en  die  leidt;;  
kracht  voor  vandaag,  blijde  hoop  voor  de  toekomst.  
Gij  geeft  het  leven  tot  in  eeuwigheid.  
Groot  is  uw  trouw  o  Heer,  groot  is  uw  trouw  o  Heer,  
iedere  morgen  aan  mij  weer  betoond.  
Al  wat  ik  nodig  had,  hebt  Gij  gegeven.  
Groot  is  uw  trouw,  o  Heer,  aan  mij  betoond.  

  

Voor  grote  en  klein  mensen  
*Daarna  gaan  de  kinderen  naar  de  kinderdienst.      

  

Uit  de  Bijbel:  Genesis  18:  22-32  
  
Lied  103:  3,  4  en  9:  Hij  is  een  God  van  liefde  en  genade.  
103:3   Hij  is  een  God  van  liefde  en  genade,  

barmhartigheid  en  goedheid  zijn  de  daden  
van  Hem  die  niet  voor  altijd  met  ons  twist,  
die  ons  niet  doet  naar  alles  wat  wij  deden,  
ons  niet  naar  onze  ongerechtigheden  
vergeldt,  maar  onze  schuld  heeft  uitgewist.  

  

103:4   Zo  hoog  en  wijd  de  hemel  staat  gerezen  
boven  de  aarde,  is  voor  wie  Hem  vrezen  
zijn  liefde  en  zijn  goedertierenheid.  
Zo  ver  verwijderd  ’t  westen  is  van  ’t  oosten,  
zo  ver  doet  Hij  van  hen  die  Hij  wil  troosten  
de  zonden  weg,  ja  Hij  heeft  ons  bevrijd.  
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103:9   Laat  heel  het  machtig  koninkrijk  des  HEREN  
zijn  grote  naam,  zijn  grote  daden  eren.  
Kom  allen  tot  de  lof  des  Heren  saam.  
Lof  zij  de  Heer  in  hemel  en  op  aarde,  
die  aan  zijn  volk  zijn  liefde  openbaarde,  
en  zegen  gij,  mijn  ziel,  zijn  grote  naam.  

  

Overweging  
  

Muziek  
  

Wij  bidden  zingend:  Laat  ons  bidden  uit  gemis…  
1.  voorganger  
2.  afwisselend  allen,  mannen,  vrouwen    
1.  voorganger  

Laat  ons  bidden  uit  gemis    
tot  de  God  die  liefde  is  
en  Hem  om  ontferming  smeken,  
want  het  lijden  is  zo  groot    
en  Hem  vragen  recht  te  spreken  
want  de  wereld  is  in  nood.  

  

2.  allen  
Laat  ons  bidden  voor  het  kind    
dat  zijn  leven  pas  begint;;  
voor  de  kind’ren  aller  landen    
van  wie  God  de  namen  weet,  
dat  hun  toekomst  niet  zal  stranden    
op  de  klip  die  oorlog  heet.    

  

3.  vrouwen  
Voor  de  zieke  man  of  vrouw  
die  verlangt  naar  onze  trouw;;  
voor  wie  eenzaam  is  gebleven  
of  wie  eenzaam  is  gemaakt,  
dat  zij  met  de  kus  des  vredes  
heden  worden  aangeraakt.  

  

5.  mannen  
Voor  wie  doodsangst  overmant,  
dat  zij  vallen  in  uw  hand.  
Laat  een  engel  hen  geleiden  
uit  het  duister  naar  het  licht;;  
toon  hen  als  voorgoed  bevrijden  
uw  genadig  aangezicht.  
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7.  vrouwen  
Voor  wie  angstig  en  beducht  
voor  zijn  leven  is  gevlucht,  
en  een  vreemdeling  moet  wezen,  
tegen  haat  en  nijd  bestand,  
dat  het  heimwee  zal  genezen  
naar  zijn  lief  geboorteland.  

  

8.  mannen  
Voor  al  wie  geworpen  is  
diep  in  de  gevangenis,  
dat  hun  naam  niet  wordt  vergeten,  
als  voor  ons  de  zon  opgaat.  
Geef  de  wereld  een  geweten,  
en  verlos  ons  van  het  kwaad.  

  

10.  allen  
Here,  sluit  uw  oren  niet  
voor  dit  kleine  mensenlied.  
Gij  kent  al  uw  duizendtallen  
die  het  zingen  wordt  belet.  
Heer,  erbarm  U  over  allen.  
Heer,  verhoor  ons  smeekgebed.    

  

Mededelingen  en  inzameling  van  de  gaven  
1e  Versterk  de  kerk  in  Pakistan,   2e  Kerkenwerk  

*De  kinderen  komen  terug  van  de  kinderdienst.  
  

Slotlied,  lied  675:  Geest  van  hierboven.     (staande)    
675:1   Geest  van  hierboven,  

leer  ons  geloven,  
hopen,  liefhebben  door  uw  kracht!  
Hemelse  vrede,  
deel  U  nu  mede  
aan  een  wereld  die  U  verwacht!  
Wij  mogen  zingen  
van  grote  dingen,  
als  wij  ontvangen  
al  ons  verlangen,  
met  Christus  opgestaan.  Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal  Hij  ons  geven,  
als  wij  herboren  
Hem  toebehoren,  
die  ons  is  voorgegaan.  Halleluja!  
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675:2   Wat  kan  ons  schaden,  
wat  van  U  scheiden,  
liefde  die  ons  hebt  liefgehad?  
Niets  is  ten  kwade,  
wat  wij  ook  lijden,  
Gij  houdt  ons  bij  de  hand  gevat.  
Gij  hebt  de  zege  
voor  ons  verkregen,  
Gij  zult  op  aarde  
de  macht  aanvaarden  
en  onze  koning  zijn.  Halleluja!  
Gij,  onze  Here,  
doet  triomferen  
die  naar  U  heten  
en  in  U  weten,  
dat  wij  Gods  kinderen  zijn.  Halleluja!  

  

Zegenbede  
  

Het  licht  voor  ons  uit  .  .  .  
  


